
 

De sneeuwman 
 

 
 
 

De winter maakt mij gemelijk en vrij 
Als ’t al rondom verschamelt en ontkleurt 

Is het alsof iets wonderlijks gebeurt 
Met niemand anders dan alléén met mij. 
 

Als in de lente alles bloeit en geurt 
Behaagziek en oneerbaar, veld en hei 

Weet ik: die speelsheid is bedriegerij 
Het schijngeluk ligt straks vuil en verscheurd. 
 

De koude die de wereld zuiver maakt 
Heeft mij gered boven de leugen uit: 

Geen carnaval meer, het gaat om mijn huid. 
 
Ik ben door sneeuw en ijs tot man ontwaakt 

En door dit helder feit weet ik nu zeker 
Dat ik geen kans heb op een Wisselbeker. 
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